
Jrg.25-nr 1 

Zondag 14 september – 10.00 uur 
liturgische kleur is groen 

Startzondag op de Eikenhof 

We zijn te gast bij Freek en Corrie Ton  
 
 
voorganger  ds. Evelien Plaisier 
lector   Rineke Mol 
keyboard Ronald van der Schelde 
ouderling  Rineke Mol  
diaken   Tini Roos  
 
Helaas zal er vanaf deze buitenlokatie geen stream zijn en kan de dienst ook niet 
worden opgenomen.   
    
Uw gaven worden gevraagd voor 
1.  Wijkdoel; kooktoestellen voor Bangladesh 
2.  Wijkkerk 
3.  Toekomst v d kerk 
 

☺ Nevendienst  Anne-Marie van de Weg  
☺ Crèche  Eva Naaktgeboren    

 
Bij de dienst 
Deze startzondag staat in het teken van bomen. We zitten tussen de bomen van de 
Eikenhof en zingen, lezen en spreken over bomen. Bomen komen veelvuldig voor in 
de Bijbel. Ze zijn vaak een voorbeeld, worden in de Psalmen opgevoerd als 
schepselen die God de lof toezingen en ze hebben een bijzondere plek in de 
schepping. Via Jona’s wonderboom worden wij mensen ook aan de tand gevoeld. In 
deze viering klinken verwondering, zorgen en hoop, vragen en vertrouwen. 
 
Direct na de viering zullen we een boom planten. Als een baken en een teken van 
hoop. 
Daarna is er koffie en gebak (opbrengst voor het diaconale wijkdoel). En ook daarna 
is er nog genoeg te doen. Wie wil kan meer informatie krijgen van de bomenridders 
of meewandelen langs de bomen van de Eikenhof. Voor kinderen en iedereen die 
zich jong voelt wordt het prachtige prentenboek “Ik wil een wiegje worden” 
voorgelezen. En uiteraard is er ruimte voor een eigen plan: hutten bouwen, in 
gesprek gaan, de stilte en de schaduw van een stevige boom opzoeken. Rond 
lunchtijd sluiten we af met een kop soep. 
ds. Evelien Plaisier 

 



ORDE VAN DIENST 
 

Woord van welkom  
  

-VAN BUITEN NAAR BINNEN- 
 

- De gemeente gaat staan – 
 

Stil gebed 
Aanvangslied:  Psalm 24: 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bemoediging en groet 
v: Onze hulp is in de Naam van de Ene 
g: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
v: Ja, niet van ons, maar van U is de aarde en al wat leeft, 
g: de wereld en wie haar bewonen.  (Psalm 24) 
v: U leidt het water van de bronnen door beken, 
g: tussen de bergen beweegt het zich voort. 
v: Uw bomen zuigen zich vol water, 
g: de ceders van de Libanon, door Uzelf geplant. 
v: De vogels bouwen daar hun nesten, 
g: in de cipressen huizen ooievaars.  (Psalm 104) 
v: Laat de hemel verheugd zijn, de aarde juichen, 
g: de zee bruisen, met alles wat daar leeft. 
v: Laat het veld verblijd zijn en alles wat daar groeit,  
g: laten alle bomen jubelen   (Psalm 96) 
v: Laat alles wat adem heeft U loven.  
g: Wij loven U om Uw Naam over heel de aarde. 
v:  De vrede van Christus voor jou! 
g: vrede ook voor jou. 
 

Wensen we elkaar de vrede van Christus toe. 
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  - De gemeente gaat zitten – 
 
Kyriegebed  “Earth” van Lakshmi (luisterlied) 
 

Branches of the trees reaching out to 
me 
Like them I was born, like me they 
mourn.  
 
Shivers down my spine in the world we 
designed,  
Kill all that is alive and then we buy 
paradise.  
 
Will we wake up, I wonder? 
Eyes wide open, but no-one sees.  
Will we wake up in time? 
Mother Earth bleeds.  
 
 
Like the sea levels we're rising,  
like the Amazon we burn.   
In the name of love we're fighting 
against the point of no return.  
 
 
Like the oceans we are rigid, like the 
storms we are wild.   
We're fighting for all that is living, we 
need to love out loud.  
Is this the end? 

De takken van de bomen strekken zich 
naar me uit.  
Ik ben net als zij geboren, net als ik 
rouwen zij.  
 
Rillingen over mijn rug in de door ons 
ontworpen wereld   
We doden al wat leeft, en daarna kopen 
we het paradijs.  
 
Worden we nog wakker, vraag ik me 
af?  
Ogen wijd open, maar niemand ziet.  
Worden we op tijd wakker?  
Moeder Aarde bloedt.  
 
We laten het zeeniveau stijgen, we 
verbranden de Amazone.  
In de naam der liefde vechten we tegen 
het punt waarop we niet meer terug 
kunnen.  
 
We zijn onbuigzaam als de oceanen, 
wild als de stormen. 
We vechten voor al wat leeft, we 
moeten hardop liefhebben.  
Is dit het einde? 

And the rhythm of the river reminds 
me where I'm from.  
My fingers through her waters like a 
forgotten song. 
 
And the smell of the dirt reminds me 
where I'll go.  
If we're healing the earth, we're 
healing our soul.  
 

Het ritme van de rivier herinnert me 
aan waar ik vandaan kom.  
Mijn vingers door haar water als een 
vergeten lied.  
 
En de geur van de grond herinnert me 
aan waar ik naartoe ga.  
Als we de aarde heel maken, helen 
we onze ziel.  
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Glorialied  Lied  216 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 
vochtige gaarde, geurig als toen. 
Dank voor gewassen, grassen en bomen, 
al wie hier wandelt, ziet: het is goed. 
 
3. Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 
licht dat ooit speelde waar Eden lag. 
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 
dank opgetogen Gods nieuwe dag. 
 
 

Theo de Rooij interviewt Corrie en Freek over bomen.  
 

DE SCHRIFT 

Gebed bij de opening van de Schrift 
 
Schriftlezing  Jona 4 
Lied hierbij:   “Wonderwereld vol geheimen” (Iona) 
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Hoe kan ik uw goedheid eren, Heer, voor altijd, 
elk unieke mens waarderen, zijn eigenheid? 
Hoe bewaar ik alle dagen 
eerbied voor uw aardse gaven, 
hoe kan ik uw hart behagen, Heer, voor altijd? 
 
Gods gerechtigheid en vrede gaan hand in hand, 
gaan met liefde hier en heden en houden stand; 
liefde voor de kleinste dingen, 
liefde die niet op wil dringen, 
liefde die het hart doet zingen; hand in een hand. 

 
Uitleg en verkondiging   

 
Lied als antwoord:  Lied 817 
 

2. De zomergloed van jeugd en kracht 
brengt opstand, twijfel, tranennacht – 
Toch rijpt de oogst, een overvloed, 
door Christus’ regen rijk gevoed. 
 
3. De najaarskou, de jeugd gevlucht, 
de takken dragen rijpe vrucht; 
ons warmt nu Christus’ levensstroom 
en maakt ons lief en wijs en schoon. 
 
4. Het is zijn tijd, de winter komt, 
we keren weer tot onze grond. 
In Christus zijn wij, onze ziel 
krijgt vleugels, vindt de bron opnieuw. 
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5. O Christus, wijnstok, levensbron 
dank, dat Gij u met ons verbond. 
Maak ons door woord en waterstroom 
weer vruchten van uw levensboom. 
 
GEBEDEN EN GAVEN 
 
Berichten vanuit de gemeente  
Toelichting op de gaven en inzameling  
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader  

 
- VAN BINNEN NAAR BUITEN- 

 
   - De gemeente gaat staan – 
 
Slotlied Lied 978 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Gij roept het jonge leven wakker, 
een tuin bloeit rond het open graf. 
Er ruisen halmen op de akker 
waar zich het zaad verloren gaf. 
En vele korrels vormen saam 
een kostbaar brood in uwe naam. 
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3. Gij hebt de bloemen op de velden 
met koninklijke pracht bekleed. 
De zorgeloze vogels melden 
dat Gij uw schepping niet vergeet. 
’t Is alles een gelijkenis 
van meer dan aards geheimenis. 
  
4. Laat dan mijn hart U toebehoren 
en laat mij door de wereld gaan 
met open ogen, open oren 
om al uw tekens te verstaan. 
Dan is het aardse leven goed, 
omdat de hemel mij begroet. 
 
 
Heenzending en Zegen 
Gezongen antwoord: Amen, amen, amen    

 
 

 

Wijkdoel 
We starten weer met een nieuw wijkdoel. Dus een wat langere introductie. 
 
Innovatief kooktoestel verandert levens 
In Bangladesh hebben vrouwen vaak nauwelijks inkomsten. Soms heeft het gezin 
daardoor onvoldoende te eten. Via een slim kooktoestel verhogen zij hun inkomen. 
Dit kooktoestel heeft meerdere voordelen: het bespaart brandhout, vermindert de 
uitstoot van CO2 en produceert minder rook, wat gunstig is voor de gezondheid. Het 
kooktoestel werkt op een kleine hoeveelheid hout of groenafval, vermengd met 
organische mest. Het toestel zet deze brandstof om in biochar: een restproduct dat 
lijkt op houtskool en een natuurlijke bodemverrijker is: het neemt gemakkelijk 
voedingsstoffen op voor planten, geeft deze vervolgens geleidelijk af en houdt water 
langer vast. Daarnaast slaat biochar CO2 langdurig op in de bodem. Erg welkom in 
een land dat getroffen wordt door klimaatverandering en natuurrampen.Vrouwen 
gebruiken de biochar voor hun eigen stukje land of verkopen het aan boeren in de 
omgeving. Zo hebben vrouwen betere oogsten of meer inkomen om voedsel te 
kopen,of kinderen te laten studeren en boeren een milieuvriendelijk en goedkoop 
alternatief voor kunstmest. Kerk in Actie zorgt, samen met  haar partner organisatie, 
voor de installatie van de kooktoestellen, traint vrouwen in het gebruik ervan en leert 
hen hoe zij de biochar op de markt kunnen brengen. Onze gemeente steunt dit werk 
via het programma werelddiaconaat van Kerk in Actie.  
Via onderstaande link is een filmpje te zien.  
https://youtu.be/RwhSpGl0AXQ 
 
Wilt u dit doel steunen, maak dan uw bijdrage over via de 
Wilhelminakerk- app of naar NL28RABO0134939840 t.n.v. 
PGDD onder vermelding van Wilhelminakerk 14 september 2025. 
Namens de diakenen Tini Roos 
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Symbolische schikking Startzondag 14 September 2025 
Tijdens deze dienst staat het thema ‘Bomen’ centraal en dat is verrassend rijk aan 
symboliek. Voor de schikking is een robuuste boomstronk gebruikt, met daarnaast 
zaaddragende bloemen en een tak van een walnootboom. 
De stronk herinnerde ons eraan dat zelfs als iets wordt omgehakt, het niet per se het 
einde betekent. Voor een boom is er hoop. Als hij wordt omgehakt, loopt hij weer uit. 
Er blijven jonge loten groeien. De bloemen, met hun zaadjes, spreken over vrucht 
dragen. Zelfs als het seizoen misschien anders aanvoelt. En de tak van de 
walnootboom? Die brengt een prachtig beeld van bescherming, volharding en nieuw 
leven. Natuur en geloof komen zo in één beeld samen. 
 
Iets lekkers bij de koffie na de dienst 
Aan onze oproep om iets te bakken is goed gehoor gegeven, zodat we zondag na 
de dienst weer kunnen smullen van wat er gebakken is. De bijdrage die hiervoor 
wordt gevraagd is bestemd voor ons diaconale spaarproject het Kerk in Actie project 
‘Innovatief kooktoestel verandert levens in Bangladesh’, waarover u verderop meer 
kunt lezen. Voor € 1,- per stuk en €1,50 voor grotere baksels hebt u wat lekkers bij 
uw kopje koffie/ thee. Omdat de dienst niet in ons kerkgebouw wordt gehouden 
is deze keer pinnen niet mogelijk. Vergeet dus niet om contant geld mee te nemen! 
De diaconie 
 
 
Berichten van de diaconie. 
Op donderdagmiddag 4 september kwam de diaconie van de Wilhelminakerk bijeen. 
Wat zijn we verheugd en dankbaar om terug te kunnen kijken op veel mooie 
vieringen en gezellige bijeenkomsten. 
Ook de boodschappenkar en het verlenen van hulp aan het Aandachtscentrum, de 
Kledingbank en Stichting Present zorgen voor dankbaarheid. 
Voor een groot deel is dat afhankelijk van de Wilhelminakerkgemeente. Wat zijn we 
toch blij met u allen. Als we een oproep doen om te bakken, buigen de tafels door. 
De boodschappenkar noemde ik al. Die is elke maand weer goed gevuld. 
We bespraken de activiteiten voor het komend seizoen. We verheugen ons nu al op 
de fruitactie rond Dankdag. U hoort/leest nog van ons. 
Wel maken we ons nog steeds zorgen om het vormgeven van armoedebestrijding. 
KIA helpt daarbij want de landelijke huis-aan-huis collecte in november zal in het 
teken van armoedebestrijding staan. 
Tot slot iets over het Moldavië-project. De totale opbrengst is € 2638,00. 
Fantastisch. 
Ons nieuwe project spreekt ook tot de verbeelding. Innovatief kooktoestel verandert 
levens in Bangladesh. Bij het bericht over de collecte leest u daar meer over. 
Zondag 14 september wordt er weer gecollecteerd, gebakken en verkocht voor dit 
doel. Denkt u aan gepast contant geld omdat we op de Eikenhof zijn. 
Namens de diakenen Annet de Vries 
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Samen boeken lezen. 
Dinsdag, 16 september is iedereen die van boeken lezen houdt welkom bij 
Willemien en Martin de Mol, Nassauweg 158. 
Deze keer hebben we geen gemeenschappelijke titel, maar wisselen we onze 
zomerse leeservaringen uit. Dus, heb je in je vakantie een heel bijzonder, mooi, 
spannend, ontroerend en inspirerend boek gelezen, kom erover vertellen en, ook dat 
mag, eruit voorlezen! 
Natuurlijk zorg ik weer voor een toepasselijk gedicht. 
Ben je nog nooit bij de leesgroep geweest? Geeft niks, iedereen is welkom, ook voor 
maar één keertje.  
Wel even doorgeven aan mij i.v.m. het aantal stoelen. 
Hanneke Kroonen - van der Ven via het contactformulier op de website  
 

 
 
Gespreksgroep “Ruimtezoekers” 17 september 
In dit seizoen willen we op zes avonden geloofsgesprekken voeren, aan de hand 
van het boekje Ruimtezoekers: als geloven zoals vroeger niet meer gaat, van Johan 
de Jong. Zoals de titel al vertelt gaat het boekje over de geloofsreis die we maken. 
Daarin kan van alles wegvallen, en er kan ook weer veel voor terugkomen. De 
structuur van het boek geeft ruimte om het samen over die zoektocht te hebben, en 
ook de thema’s “God”, “Jezus” en “de Bijbel” zullen behandeld worden. We kijken uit 
naar open gesprekken, die verrijkend zijn voor ons allemaal. De eerste avond is op 
17 september en dan behandelen we de inleiding en hoofdstuk 1 (p. 7-27). Het is 
geen probleem om zonder voorbereiding te komen. Na deze avond volgen nog 15 
oktober, 12 november, 10 december, 28 januari en 4 maart. We komen samen in de 
Wilhelminakerk, van 19.30-21.00 uur. Opgeven mag via het contactformulier op de 
website, gewoon komen mag ook. Van harte welkom! Ieke van As en ds. Evelien 
Plaisier 

 
Koffie-Kan   Donderdag 18 september  
Iedere 3e donderdag van de maand is er voor iedereen een 
ontmoetingsmiddag in de Wilhelminakerk. U bent van harte welkom 
op donderdag 18 september  tussen 14.00 en 16.00 uur voor een 
praatje, een kopje koffie of thee. 
De kerk is open. Loop eens binnen. 
Anne I., Anneke G. en Marrie K. 
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Het goede boek - je kunt het zomaar kopen. 
Je neemt het mee, je zet het in een kast. 
Het zal je nimmer voor de voeten lopen 
maar legt, zodra je wilt, een wereld open  
en daarin ben jij dan zijn eregast. 
Drs. P. 

 



Vredesweek 20-28 september Ambassade van Vrede Dordrecht  
 

 
 
Zoals u wel weet is de Ambassade van Vrede Dordrecht ontstaan vanuit de 
gezamenlijke organisatie van de Vredesweek 2024. Inmiddels is ook de Turkse 
Stichting Openhaard deel van de stuurgroep.  
Voor de jaarlijkse Vredesweek en overige activiteiten werken we daarnaast samen 
met lokale en nationale organisaties en werkgroepen, die de missie van de 
Ambassade van Vrede Dordrecht onderschrijven. Vrede, rechtvaardigheid en 
onderlinge verbinding onder de aandacht brengen in een gepolariseerde 
samenleving zijn de moeite waard. Niets doen is geen optie. 
U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de Vredesweek activiteiten.  
Als u een bijdrage heeft aan het Open Podium vragen wij u zich op te geven bij 
Rineke. Ook voor aanwezigheid bij andere activiteiten is het fijn als u het even laat 
weten. 
Adres: PAX Ambassade van Vrede Dordrecht p/a Remonstrantse kerk 

Tav David Klein & Sjaak Roos 
Cornelis de Wittstraat 28 
3311 GD Dordrecht 

Telefoon: 06 2180 4332 
Email: info@vredesweekdordrecht.nl 
Website: https://vredesweekdordrecht.nl 
 
Programma Vredesweek  
Zaterdag   20 september,  
10.30-12.30 u. Vredes/dialoogtafels Bibliotheek Stadspolders, Dudokerf 58 
Zondag Vredesdiensten in diverse kerken      
Maandag 22 september  
ochtend 11-12.30 u Bibliotheek Centrum, Groenmarkt 153   
Koffie met.... (met elkaar in gesprek na een inleiding). 
Inleider  Gerrit van het Leger des Heils, thema “Vrede begint Dichtbij”.  
Middag 13.30- 16 uur, Buitenwacht, Bosboom Toussaintstr. 67 
thema:  Vredesbijeenkomst   
Avond   18 -21 u. Stg Open Haard, ontmoetingsruimte Zephyr, Talmaweg  
eten (Halal) en vredes/dialoogtafels          
Dinsdag   23 september  
19.30-22 u Doopsgezinde kerk, Hugo van Gijnweg 12  
Verbindend Communiceren Olv Walter Wagenaar en Annemarie van Veen 
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Woensdag 24 september  
Middag 13.30-16 uur Prinsemarij, Nassauweg 4,3314 JR Vredesbijeenkomst  
Avond 19.30-21 u. Remonstrantse kerk, Cornelis de Wittstraat 28 
David Klein, Diep democratische Vrede  
Donderdag 25 september,  
11-15 u. Nationale Burendag het Vogelnest.  
Gesprekken over Vrede op het Vogelplein   
Avond 19.30-21 u De Eendracht, Marcellus Schamperstraat 1 
Vredesdans  olv Willemien Luytjes 
Vrijdag 26 september,  
19.30-21u Wilheminakerk Blekersdijk 41 
Open Podium Opgeven voor actieve bijdrage zoals spoken word, gedicht, lied, 
sketch. In het teken van Vrede info@ambassadevanvrededordrecht.nl  
Zaterdag 27 september,  
14.00 u. Centrum, Walk of Peace 
We starten bij de Oud Katholieke kerk. Via het Stadhuis, naar de moskee Errahman 
op het Kasperspad eindigend in het Merwesteinpark bij de Levensboom met een 
ogenblik stilte, vervolgens zang van het Vredeslied van Jo Vally. 
We sluiten af met een halal hapje en drankje. Verzorgd door Stichting Open Haard. 
Zondag 28 september,  10.00 u afsluitende Vredesdienst in de Wilhelminakerk. 
 
 
 
 
 
 
 
Na de startzondag, komende zondag, beginnen 
we ook weer met de Wilcome- avonden. 
De eerste avond is op 27 september a.s. (zie 
poster hiernaast) 
Superleuk als je komt en neem vooral een vriend 
of vriendin mee als je dat wilt. 
Laat wel even weten of je komt, want dan zorgen 
wij voor genoeg fris en lekkers. 
Tot dan! 
Boukje en Hanneke 
 
 
 
 
Kerkelijke agenda 
di 16 sept 19.45 uur Nassauweg 158 – Samen boeken lezen (zie bericht) 
wo 17 sept 19.30 uur Wilhelminakerk Gespreksgroep “Ruimtezoekers” (zie bericht) 
do 18 sept 14.00 uur Wilhelminakerk – Koffie-kan (zie bericht) 
zo 21 sept   10.00 uur  Wilhelminakerk - ds. Hans van der Sterre 
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Kerken in Zuid-Holland 
Vorig jaar hebben we mooie kerken in Brabant bezocht; dit 
jaar is Zuid-Holland aan de beurt. Eén keer per maand, op 
zaterdag, rijden we met degenen die mee willen, naar één of 
twee kerken, die we met een gids bezoeken. De data voor de 
eerste helft van het seizoen staan al vast: 18 oktober, 15 
november en 13 december.  
De kerken staan nog niet vast maar het idee is om wat 
onbekendere kerken te kiezen (voor mij in ieder geval), zoals 
de Grote of Sint-Catharijnekerk in Brielle, de Grote of Sint 
Jacobskerk in Den Haag, de Grote kerk in Maassluis, Kerk ’t 
Woudt in Schipluiden en de Grote of Bartholomeüskerk in Schoonhoven. Veel 
kerken met een dubbele naam, maar dat is toeval! 
Welke kerk we op welke datum gaan bezoeken volgt nog, evenals de tijd waarop we 
vertrekken. Maar u kunt de data alvast in uw agenda zetten. Bram Naaktgeboren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voedselbank  
In de maand september is het inzamelen 
van: Soep in blik, pak of zak (geen varkensvlees aub), vermicelli, 
soepstengels … 
 

 

 

Wilhelminakerk  Blekersdijk 41  3311LD  Dordrecht   
predikant:     ds. Evelien Plaisier   
kerkelijk werker: vacant  
scriba: mw. Anneke van Bleek, p/a Blekersdijk 41, 3311 LD Dordrecht, 
 e-mail : scriba.wilhelminakerk@gmail.com  
kosterij: e-mail: koster@dewilhelminakerk.nl    
wijkkas WK: NL77 RABO 0373 7028 09 t.n.v. Wijkkas Wilhelminakerk en in de omschrijving: 

soort betaling 
digitale WoZ Aanvragen via email naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com 
digitale Zaaier Aanvragen via email naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com 
website:  www.dewilhelminakerk.nl 
kopij: Kerk op Dordt en Woz; wk.pk.kopij@gmail.com (donderdag vóór 19.00 uur) 
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